
Wandeling Kasteel Joppe en Gorsselse Heide  
 

Afstand: 12,4 km 

Start bij Gasterij de Hoek (Hoek Nijverheidstraat/Joppelaan) 

 
Gevarieerde wandeling door bos, coulisselandschap en heide, over 

goed begaanbare zandwegen, wandelpaden en stukjes verharde weg. 

 

Beschrijving: 

1. Volg vanaf Gasterij De Hoek de statige Joppelaan in NO-richting. 

2. Na 700 meter LA onverharde weg. Na ongeveer 200m ziet u rechts de gedenksteen van gefusilleerde 

Gorsselnaren*. Loop verder in N-richting naar een heuveltje (= voormalige schietbult of kogelvanger).  

3. Ga over de schietbult en over een smal paadje langs een akker nog steeds in N-richting naar de Elfuursweg. 

4. Op de Elfuursweg (zandweg met fietsstrook) RA. 

5. LA Flessenbosweg (er zijn 2 wegen naar links; de Flessenbosweg is de rechter van die twee). 

6. RA Dommerholtsweg 

7. U komt op de Lochemseweg / N399.  Spoorlijn over en 150m daarna RA de Eikenboomlaan. 

8. Na 200m buigt de verharde weg iets naar rechts, maar u gaat rechtdoor de zandweg in. 

9. Joppelaan oversteken en u loopt via een verharde weg recht op Kasteel Joppe* af. 

10. De verharde weg buigt wat naar rechts, negeer vijver met bankje aan rechterkant, en dan kort daarna 

naast het kasteel rechts een paadje in met een kleine vijver aan uw linkerhand. 

11. Het paadje slingert een beetje, totdat u precies aan de achterkant van het kasteel komt. Daar gaat u RA 

richting een voormalig theehuis dat bij het kasteel hoort.  

12. Loop een halve cirkel om het theehuis. Daar wat naar beneden over een gammel bruggetje. Het pad 

buigt na 100m naar rechts en u gaat opnieuw een bruggetje over. 

13. Na een derde bruggetje komt u bij de Eikeboomlaan (zandweg met fietsstrook) met links een markesteen*. 

14. LA, maar al na een paar stappen op de Eikeboomlaan links een pad in en volg deze 600m (incl. een 

knikje naar links halverwege) naar de Dortherdijk (asfaltweg). 

15. Dortherdijk oversteken en langs de afsluiting het pad in.  
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16. Dat pad buigt na 500m naar rechts en dan komt u 300m daarna bij de Deventerdijk (zandweg met 

fietsstrook). 

17. U gaat LA op de Deventerdijk en na 500m RA Gerrit Slagmanstraat. Links mooi uitzicht op de Gorsselse 

Heide*. 

18. Na 600m RA pad. Dat buigt naar links en u komt op de Elzerdijk (zandweg met fietsstrook). 

19. RA op de Elzerdijk en na ruim 100m LA een onverharde weg die na 400m uitkomt op de Dortherdijk. 

20. Op de Dortherdijk LA en direct weer RA langs slagboom en info-bord over V1-lanceerplaats de 

onverharde weg met mooie laanbomen. 

21. Die laan buigt na 500m naar rechts en dan komt u na een versmalling weer op een bredere zandweg. 

Die in noordelijke richting volgen (heet dan Marsweg). 

22. Op kruising van zandwegen LA de Veldhofstraat. Links zit Permacultuur tuinderij De Veldhof. 

23. Spoorlijn oversteken en dan 100m verder RA langs slagboom een pad in.   

24. Dat pad buigt naar links en komt dan 400m verder uit op de Amelterweg (zandweg met fietsstrook) waar 

u LA gaat. 

25. U komt weer uit op de Veldhofstraat die u schuin-rechts ingaat. 

26. Na 850m RA Kamperweg 

27. Na 200m LA over een pad door een bosje dat u met wat slingers volgt en dat uitkomt bij de Van der 

Cappellenlaan met het Tramstation*.   

28. Bij het Tramstation RA en dan LA op de Joppelaan en u bent weer terug bij Brasserij De Hoek. 

 

 

Gedenksteen gefusilleerde Gorsselnaren 

Op 24 september 1944 werden op deze plek, de 

voormalige schietbaan van Gorssel, zes burgers 

doodgeschoten. Deze moordpartij stond onder leiding 

van de beruchte SS’er Heinemann, die op dezelfde 

dag in Vorden ook de Gorsselse politieman Meijer 

neerschoot. Ook werden er elf mensen als gijzelaar 

afgevoerd naar Zutphen. Het was een represaille van 

de bezetter vanwege sabotagedaden van Gorssel-

naren en de (om die reden) ondergedoken toen-

malige burgemeester. 

 

 

Kasteel Joppe 

Het kasteel dateert van omstreeks 1740 en heeft een 

middenpartij in Lodewijk XIV-stijl. Het Joppe is een 

landgoed van ca. 100 ha met een park en naald- en 

loofbossen, maar ook weilanden en akkers. Het 

kasteel is particulier bezit en niet toegankelijk. Het 

gebied er omheen is vrij toegankelijk. 

 

 

Markesteen 

Een markesteen markeerde de grens tussen ver-

schillende marken (bestuurlijke eenheden), in dit 

geval Eefde, Harfsen en Eschede. Op het grond-

gebied van de voormalige gemeente Gorssel waren 

vroeger elf marken. Deze marken ontstonden rond 

het begin van de 13e eeuw en hebben bestaan tot het 

midden van de 19e eeuw. Doel van de marken was 

het regelen van het beheer en gebruik van de 

gemeenschappelijke woeste gronden. De boerderijen 

van de buurschap hadden deze woeste gronden 

nodig als graasgebied voor het vee en voor het 

steken van plaggen. Behalve het beheer van de 

gronden gingen de marken zich later ook bezig-

houden met het algemene dorpsleven, zoals 

onderwijs, kerk en gezondheidszorg. 

Naast het Tramstation in Gorssel staat een kunstwerk 

van kunstsmid Willem Jonkers dat de elf marken 

symboliseert. 



 

Gorsselse Heide 

De Gorsselse Heide is een mooi natte-heidegebied 

met een bijzondere flora en fauna. Vroeger strekte de 

heide zich uit tot aan de kern van Gorssel. In 2009 

heeft de Stichting IJssellandschap dit voormalige 

militaire terrein gekocht en sindsdien wordt het 

beheerd door de Stichting Marke Gorsselse Heide. De 

schietbulten op de heide herinneren nog aan deze tijd. 

Van 2014 tot 2017 is de heide vergroot door de kap 

van aangrenzend bosgebied. Gaten in de leemlaag 

zijn gedicht en afwateringssloten zijn afgesloten, 

waardoor het gebied weer natter wordt. Ook is er veel 

geplagd. 

Meer over de Gorsselse Heide en wandelsuggesties: 

https://gorssel.nl/erop-uit/gorsselse-heide  
 

Tramstation 

Dit nog originele en in 2011 gerestaureerde tramhuis 

in chaletstijl is in 1926 gebouwd. Het behoorde bij de 

stoomtramlijn tussen Emmerik en Zutphen, die in 

1926 werd verlengd naar Deventer. Het vervoer op de 

tramlijn is gestopt in 1945, nadat de brug te Eefde over 

het Twentekanaal was gebombardeerd. In 2011 is het 

tramstation gerestaureerd, waarbij ook de glazen 

wand is geplaatst, aan de voorzijde langs de rand van 

het perron. Het gebouw is nu in gebruik bij de 

Historische Vereniging De Elf Marken.  

In zuidelijke richting, langs de touwslagerij en verder 

over het Wielewaalpad is het tracé van de tramlijn nog 

goed herkenbaar. 

Naast het tramstation staat een kunstwerk van de Gorsselse kunstsmid Willem Jonkers (1948-2009). Het 

symboliseert de elf marken, waaruit de latere gemeente Gorssel ontstond. De elf objecten staan op een 

plattegrond van de voormalige gemeente Gorssel, waarbij op de zijkant de namen van de elf marken staan 

vermeld. Dit werk stond tot 2012 bij de publieksingang van het voormalige gemeentehuis van Gorssel. Het 

moest wijken voor Museum MORE, maar heeft nu weer een mooie plek gevonden 

 
 

 

Deze route op uw smartphone of GPS-navigator 

Vanaf de website Gorssel.nl (Erop uit – Wandelen & fietsen) kunt u een 

gpx-bestand van deze route downloaden. Dat kunt u overzetten op een 

GPS-navigator of naar de navigatie-app op uw smartphone. 

 

Bekijk de route en navigeer op Komoot met de QR-code of de link:    

www.komoot.com/nl-nl/tour/2720432559   

 

De route is ook te bekijken op Afstandmeten.nl:   

www.afstandmeten.nl/index.php?id=4057654   

 

 

 

Help ons de routebeschrijvingen te verbeteren en actueel te houden  

E-mail uw suggesties naar Redactie@Gorssel.nl 

 

Bedankt! 
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